
Gilde-Lied 

Wijze: Daar Komen De Schutters 

Twee eeuwen zijn voorbij. En nog bestaat ons Gilde 

Het pijltje snort nog blij, naar ’t doel waar ’t henen wilde 

Wij spannen nog de boog. Als in ’t oud verleden 

Maar richten ook ons oog, op de toekomst en het heden. 

De hoofdman zijn wij trouw. Hij zal ons Gilde leiden 

Bij storm en regenweer. Door goede en slechte tijden. 

 

Refrein: 

Hier komen de schutters, de hoofdman vooraan 

Met boog en pijlen. En ’t gildevaan 

En wat er gebeurde. Wij blijven bestaan 

Ons schuttersgilde SEBASTIAAN. 

 

Trouw aan ons oude vaan. En trouw aan Gildeplichten 

De hoofdman geeft de koers, waarnaar wij moeten richten 

Trouw aan ’t Oranjehuis. En trouw de Nederlanden 

Het eens gegeven woord, gaan wij niet meer verpanden 

Trouw aan ons Oosterhout. Trouw aan de oude Toren 

Komt broers,  zingt allen mee. Laat ’t Gildelied nu horen. 

 

Refrein: 

Hier komen de schutters, de hoofdman vooraan 

Met boog en pijlen. En ’t gildevaan 

En wat er gebeurde. Wij blijven bestaan 

Ons schuttersgilde SEBASTIAAN. 
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Gildelied bij gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Koninklijk Handboogschuttersgilde St. Sebastiaan in 1950 


